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Your silence will not protect you.

Audre Lorde



001

ROTTERDAM

Buurmeisjes Linda en Sandra:
‘Hi Naeeda, mogen wij jouw Kleren lenen
voor carnaval?’



002

BIOLOGIELES,
ROTTERDAM, 1988

Biologiedocent tegen de Klas:

‘Dit noem je een olijfkleurige huid. Je kunt zien
dat Naeeda’s gezicht nu een lelijke Kleur heeft. Dat
komt omdat een olijfkleurige huid in de winter
lelijk is maar mooi in de zomer.’



003

BUSHALTE

Buurvrouw Corry:
Gister was de bus ook al te laat.
Iedere dag hetzelfde gezeik!’

Ik:
‘Vervelend dat de bus steeds te laat is.’

Corry:
‘Ga je klagen? In jouw land hebben ze
niet eens bussen, wij hebben
tenminste een bus.’



004

INTAKEGESPREK
HAPTOTHERAPIE

Therapeut Elly:
‘Wil jij hier je gegevens invullen? Naam, adres,
geboorteplaats. Zet ik een kopje thee voor ons.’

Vijf minuten later.

Elly:
‘Ach, ben je in Pakistan geboren? Nou meid,
wat bof jij dat je in ons land mag wonen.’



005

CAFE IN DE KINKERBUURT,
AMSTERDAM

Onbekende man:
Jij bent toch Marokkaans?’

Ik:
‘Nee...

Man:
‘IK heb altijd al eens willen vragen
hoe het komt dat jullie Marokkaanse vrouwen
allemaal heel slim zijn, maar jullie mannen
allemaal dom.’



006

TRAMLIJN 2,
ROTTERDAM

Ik:
‘Wat attent dat u mij erop wijst dat m’n tas open is. Dank.’

Conducteur:
‘We moeten elkaar helpen. Voor mij is iedereen gelijk.’

Ik:
‘Helemaal mee eens.’

Conducteur:
‘Woon je hier?’

Ik:
‘Ik kom uit Rotterdam, maar woon
in Amsterdam. En u?’

Conducteur:

‘Ik woon op de grens tussen Ridderkerk en Barendrecht.
Heerlijk in het groen, ik hou van de ruimte. Maar het fijnste
vind ik dat er bij ons in de buurt geen buitenlanders wonen.

Geen Turk, geen Marokkaan, en ook geen zwarte.
Heel fijn wonen?’



007

CAFE IN DE KINKERBUURT,
AMSTERDAM

Café-eigenaar Betty:
‘Meiden, het is genoeg geweest, nu ophouden met zingen.’

Ik:
‘We zingen Hazes!

Betty:
‘Weet ik, maar zo’n tafel met luidruchtige
Marokkaanse vrouwen geeft de andere Klanten
een ongemakkelijk gevoel.’



008

NPO RADIO |,
VPRO

Politicus:
‘Loop je stage hier?’

Ik:
‘Nee, ik ben de presentator. Ik ga u zo interviewen.’

Politicus:
‘0...



010

NPO RADIO |,
HILVERSUM

Ik:
‘Welkom, ik ben Naeeda.’

Gast:
‘Leuk je te ontmoeten Nadia.’

Ik:
‘Naeeda.’

Gast:
‘Dat zeg ik toch: Nadia.’

Ik:
‘Het is niet Nadia, maar Naééda.’

Gast:
‘Dat is toch hetzelfde.’



